
  
 

 

 
 

Maarten, Hanneke, Eve en Lise Baaij in Zambia 
11 – 31 juli 2024 
 
Family in Christ Mission - deel 1 Na een lange reis zijn we dan eindelijk in Zambia, we worden 
opgehaald bij de luchthaven en halen daarna Febby op bij het ziekenhuis waar haar moeder is 
opgenomen. Via olifantenweesjes in Lusaka national park en de supermarkt voor inkopen rijden we 
naar de missie, waar we ‘s avonds aankomen. Het is fijn weer op de missie te zijn en het is mooi om 
alle bekenden weer te zien, en met nieuwe mensen kennis te maken! Zaterdag is een heerlijke dag 
om bij te komen van de reis. Helaas moet Febby wel vroeg weer weg omdat ze terug geroepen 
wordt naar haar moeder. Later krijgen we te horen dat haar moeder is overleden. Eve en Lise 
vermaken zich met de weeskinderen en we maken een mooie wandeling rond de missie. Op 
zondag is er, vanwege een conferentie op de missie, een buiten kerkdienst, de groep is te groot 
voor in de kerk. Deze zou om 9 uur starten. Uiteraard begint het pas tegen 10 uur. Uiteindelijk duurt 
de dienst tot 18.00 uur in de middag omdat een belangrijke gast door niet werkende remmen er pas 
om 16:00 uur is. De dienst bestaat uit veel zingen en muziek maken. Ze kunnen best herrie maken 
en de geluidsinstallatie staat dan ook op standje ‘overlast’. Af en toe trekken we ons daarom maar 
even terug om bij te komen. Vandaag dan eindelijk een normale dag, Hanneke helpt Hilda om de 
pre-school weer op orde te maken, zodat de lessen weer kunnen beginnen, Maarten gaat aan de 
slag met de administratie en financiën van de missie en Eve en Lise hebben een spel en kleur 
programma met de kids. Een heerlijke dag, en we hebben met elkaar het gevoel dat we ons thuis 
voelen en hier al weken zitten. 
 

 
 
 



   
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Family in Christ Mission - deel 2 Dinsdag was de begrafenis van de moeder van Febby, ik ben hier 

alleen naar toe gegaan, en het was goed om namens het bestuur van de FCMH hierbij aanwezig te 

zijn. Het was, net als de vorige begrafenis in november, een lange dag, maar goed om de immense 

betrokkenheid van iedereen om Febby heen te zien. Hanneke en de meiden hebben dinsdag 

meegeholpen op de pre-school, een ook nog wat extra uitleg kunnen geven bij de leermiddelen die 

een paar jaar geleden door Bo zijn meegenomen. Woensdag dan hard tijd om boodschappen te 

doen in Mazabuka. met Matthews stuiteren we de dirtroad af, wat een gehobbel toch weer. In 

Mazabuka gaan we nog even langs bij het Medical district Office, pinnen even wat Kwatcha en doen 

boodschappen bij de ShopRite. De stad laat altijd weer goed de contrasten zien tussen arm en rijk 

en Nederland en Zambia; sloppenwijken, chaos en toch ook een volle winkel en alles voorhanden. 

Op de terugweg doen we een lunchstop bij de Coffeeberry Café en kunnen we even heerlijk 

ontspannen. Donderdag druk bezig met de administratie, het is meer chaos dan gebruikelijk helaas. 

Ook even gewerkt aan een lijstje met punten voor de jeugdreis. Hanneke heeft foto’s gemaakt in het 

ziekenhuis voor de website, en Eve en Lise draaiden de lessen mee in de pre-school en ‘s middags 

heeft Hanneke met Sarah Bbuna meegedraaid op de primary school net buiten de missie. ‘s 

Middags is het ondertussen een vast ritueel dat alle kinderen van het weeshuis heerlijk met Eve en 

Lise gaan kleuren. Hoeveel plezier heb je met een bus stiften van de HEMA en een stapel 

kleurboeken van de Zeeman. Vrijdag zou Febby weer terugkomen uit Kafue George waar ze met 

familie de nasleep van de begrafenis had afgehandeld. We spreken via whatsapp af de ze met ons 

mee eet die avond. Hilda voelde zich niet zo lekker, dus Lise speelde even mooi een dagje als 



   
 

 
 

kleuterjuf op de preschool, en het lukte zowaar langzaam aan om de chaos in de administratie op te 

lossen. ‘s Avonds hebben we een super gezellige maaltijd met Febby en Barbara. Zaterdag ronden 

we met Piston, Febby, Mondi en Pastor Bbuna de administratie af. Ook lopen we met Febby een 

rondje over de missie om de ontwikkelingen op het gebied van de tuin en de groenvoorziening te 

bespreken en te kijken welke ontwikkelingen er nodig zijn. Aan het eind van de middag gaan we 

met de auto langs een aantal waterpompen. Bij de ene pomp waren er mooie tuinen bij, de andere 

leverde water aan 36 gezinnen en veel vee. De pomp leverde niet genoeg water meer, ook door het 

tegenvallende regenseizoen en hierdoorpp lukte het niet ook nog groentetuinen aan te leggen. En 

dan is het nu zondag, de laatste dag op de missie. Morgen gaan we door naar de Victoria falls in 

Livingstone, en Chobe National Park in Botswana. De weesjes spelen op het grasveld en we 

wachten tot de kerkdienst begint, uiteraard gaat dat op z’n Afrikaans, je weet het nooit precies ;-) 

We kijken met elkaar terug op een prachtige tijd op de missie, en gaan weer met pijn in ons hart 

afscheid nemen van de mensen hier.  

 

 

 

 



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 
 

Family in Christ Mission - Deel 3 De zondag kreeg nog een mooi vervolg…. Na een heerlijke 

kerkdienst met veel gezang, en de weeskinderen heerlijk bij Eve en Lise op schoot, had Febby nog 

een paar mooie verrassingen in petto; Hanneke, Eve en Lise mochten alle 3 een boom planten op 

de missie, dit als herinnering aan hun bezoek, en ook om hem later als een grote boom terug te 

zien. De bomen hadden ook betekenis; Hanneke plante een umbrella tree, om schaduw te geven 

aan mensen, en de meiden een papaya boom, om mensen te voeden. De meiden gingen daarna de 

kinderen schminken en Hanneke en ik reden nog een rondje op de fiets rondom de missie. Febby, 

Mondi en Joy hadden ondertussen Tonga namen voor ons bedacht; Maarten kreeg de naam 

Chabota wat Good betekend, Hanneke de naam Lujandu, love. Lise kreeg Komana wat Joy 

betekent en Eve Luseka wat laugh betekent. Daarnaast noemen de weeskinderen Hanneke 

ondertussen mamma Mukua; blanke moeder. Na het schminken kreeg Lise nog Afrikaanse 

vlechtjes aangemeten en hebben we de avond en ons bezoek afgesloten met een gezellige en 

heerlijke maaltijd met het hele team. Wat waren het mooie en gezegende dagen op de missiepost. 

Op maandag gaat onze reis verder, na afscheid knuffels rijden we naar coffeeberry café bij 

Mazabuka waar ik onze huurauto overhandigd krijg. We reizen deze dag naar Livingstone, 350km 

over redelijke goede (provinciale) wegen en komen hier 5 uur later aan. Dinsdag hebben we een 

luierdag op ons resort, en daarna gaan we 3 dagen op safari in Botswana, waarbij we kamperen in 

het Chobe national park. Dit houdt in dat we ons eigen team hebben die voor ons de tent opzetten, 

inclusief douche en wc, koken, kampvuur maken, alles regelen en een ranger waar we mee op 

safari gaan. Het zijn die magische dagen waarbij we zoveel mooie dieren en dingen zien! We 

maken de eerste ochtend ook een bootsafari met hippo’s, krokodillen en veel vogels. Tijdens de 

jeep safari zien we olifanten, leeuwen, luipaarden, giraffen en buffels… wat was dat mooi! 

Vrijdagavond zijn we weer terug in de lodge, en de dagen erop bezoeken we de victoria falls, 

maken we een sunset cruise op de Zambezi, bezoeken we het national park bij de falls en 

wandelen we naar neushoorns toe. Dinsdagmorgen rijden we weer met de auto naar Mazabuka, 

waar Febby aansluit op de reis naar Lusaka. We hebben hard gelachen toen ik werd aangehouden 

voor een verkeersovertreding. Ik zou eigenlijk 600 KW moeten betalen voor het inhalen over 

doorgetrokken streep, maar Febby kocht de politie om voor 100KW om een drankje te kopen. 

Halverwege in Kafue komen we nog het team van de missie tegen, die met Emanuel in Lusaka in 

het ziekenhuis voor controle zijn geweest. Wat was dat leuk nog even kort met Avice, Lafter, 

Matthews en Piston te praten, en de meiden knuffelen natuurlijk met Emanuel. Na nog een drukke 

rit door Lusaka komen we bij de luchthaven, parkeren we de auto, eten nog wat met Febby, 

checken in en dan nemen we echt afscheid. Met pijn in ons hart nemen we afscheid en met een 

traan in ons oog verlaten we Zambia. Wat was dit een bijzondere reis en hoe fijn dit als gezin mee 

te maken. Ook bij mijn volgende reizen naar Zambia weet ons gezin veel beter waar ik heen ga, 

kennen ze de mensen waar ik mee werk, begrijpen ze mijn passie voor Afrika en de missie beter en 

leven ze echt mee. 
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