
 U pakt mĳn hand vast en
zegt; Wees niet bang, ik

help je.  

n a a r  J e s a j a  4 1 ; 1 3  



 U laat mĳ het pad naar
het leven zien. In uw

aanwezigheid is volheid
van vreugde

n a a r  p s a l m  1 6 : 1 1



Ik sta vast,  
Ik sta stevig, 

Ik loop over van het werk
van de Heer.   

n a a r  1  K o r i n t h e  1 5 : 2 8



Als ik door het water ga,
bent u bĳ mĳ. Door

rivieren waad; ze zullen
mĳ niet overspoelen. 

n a a r  J e s a j a  4 3 : 2



P s a l m  2 3 : 1

De Heer is mĳn herder
het ontbreekt mĳ aan niets.



 Hĳ neemt wat zwaar
beladen is en geeft me

zacht en licht, 
dat ik kan dragen.

n a a r  M a t t h e u s  1 1 : 2 8



n a a r  2  K o r i n t h e  1 2 : 1 0

Zelfs sterk 
als ik zwak ben.





n a a r  2  K r o n i e k e n  1 5 ; 7

Ik ben sterk, ik houd
moed. Er is loon voor

mĳn werk. 



H o o g l i e d  1 : 4

Kom 
trek me achter je aan, 

laten we rennen. 





H o o g l i e d  8 : 3

Zĳn linkerarm is
ondermĳn hoofd, zĳn

rechterarm omhelst mĳ. 



U zorgt dat ik ga baren. 
U zult mĳn kindje

voortbrengen. 

N a a r  J e s a j a  6 6 : 9



Ik ben sterk, ik houd
moed. Er is loon voor

mĳn werk. 

n a a r  2  K r o n i e k e n  1 5 ; 7


