
JONGERENREIS ZAMBIA 2024 

Hieronder kun je meelezen wat de jongeren beleefd hebben. Deze teksten zijn geschreven door 
de jongeren zelf via de Whatsapp groep. 

24-07-2024 

Nu komt het toch wel heel dichtbij!! Morgenochtend zullen we als groep om 07:00u verzamelen 
bij de Ichthuskerk in Alblasserdam. Vanaf daar rijden we naar Schiphol. We vliegen eerst naar 
Londen, dan naar Doha en vanaf daar door naar Lusaka, de hoofdstad van Zambia 🇿🇲 Door 
verschil in tickets zullen vier mensen van onze groep gelijk vanaf Schiphol naar Doha vliegen, 
dus daar zullen we pas echt compleet zijn.  

Vandaag nog even de laatste dingetjes in de koffers stoppen en dan kunnen we gaan                  

25-07-2024 

We zijn vertrokken!!                  Vanochtend te vroeg opgestaan om op tijd te vertrekken naar 
Schiphol. Bij de Ichthuskerk hebben we afscheid genomen van familie en heeft ds Michel Van 
Heijningen met ons gebeden voor een goede reis. Zonder file of ander hinder kwamen we veilig 
op de luchthaven aan en hebben we de koffers kunnen inchecken. Dat bracht wel de enige 
moeilijkheden met zich mee: Laptops uit de koffers, handbagage verdwijnt in het ruim en het 
onschuldige spelletje Qwixx wordt gezien als heel onveilig      

Maar…we zijn op tijd bij de gate en hopen zo op te stijgen richting Londen          

We zijn geland in Londen en wachten inmiddels op het boarden richting Doha, Qatar!Opnieuw 
door de douane, gelukkig mocht Qwixx dit keer wél direct door        . We hebben een iets langere 
vlucht voor de boeg, namelijk ruim 7 uur. Op Doha ontmoeten we de andere 4 jongeren die 
straks een rechtstreekse vlucht naar Doha hebben! 

We zijn veilig geland in Qatar!! En zojuist zijn we ook als groep verenigd                            

Heel fijn om eindelijk compleet te zijn en het laatste deel van de reis met elkaar te doen! De reis 
gaat tot nu toe erg soepel, maar de vermoeidheid begint wel te komen. Hopelijk straks wat 
uurtjes slaap in de vlucht van Qatar naar Zambia. 

26-07-2024 

Zambia 

We zijn er!! Al zo lang naar uitgekeken en het is bijna niet te geloven dat we er dan nu ook echt 
zijn                               

We missen een paar koffers en het is nog even 
uitvogelen welke, maar die komen hopelijk 
snel achter ons aan.  

We worden vanaf hier opgehaald door de 
mensen van de missiepost. Deze rit duurt nog 
iets van vier uur en dan hopen we echt op de 
missiepost te zijn                   

Na een lange, warme, hobbelige reis in een 
gammele bus kwamen we rond 16u aan op de 
missiepost. We werden warm onthaald door 



alle lieve mensen en enthousiaste kinderen hier!! Ze hebben een mooi gastenhuis voor ons 
klaargemaakt waar we deze weken kunnen verblijven.  

Een half uurtje na aankomst was een groot deel van de groep al aan het spelen met de kinderen 
hier, terwijl de andere helft even ging douchen en daarna het eten ging koken. Even rustige, maar 
fijne eerste avond met elkaar        

27-07-2024 

De eerste dag op de missie is een feit! En wat hebben we ervan genoten      

Na een hele goede nacht voor iedereen, hebben we ontbeten en kregen we daarna een 
rondleiding over het terrein. Bijzonder om te zien wat de missiepost allemaal doet voor de 
mensen in de omgeving! Het ziekenhuis, het weeshuis, de tuin waar alle gewassen worden 
gezaaid en geoogst.  

Verder hadden we deze dag een rustig dagje om bij de komen van de reis.  

Daar wisten de kinderen wel raad mee en hebben ons de hele middag meegenomen in hun 
spelletjes. Dat was super gezellig en een fijne eerste ontmoeting!        

Ook was er vanmiddag prayer worship in de kerk, de voorbereiding op de zondag. Er werd 
gezongen en veel gedanst, gebeden, gelachen en gehuild. Bijzonder om dit mee te maken       

Nu lekker even rustig: Spelletjes spelen, boek lezen of even bellen met thuis         

28-07-2024 

Zondag, een hele speciale dag om hier op de missie mee te maken! Vanochtend zijn we naar de 
plaatselijke kerkdienst geweest                         Het was zo anders dan wij allemaal gewend zijn, maar het 
was zo mooi! Je ervaart zo de eenheid in Christus met alle broeders en zusters. We hebben 
gezongen en gedanst              Ook hebben wij als groep twee liederen gezongen voor de mensen.  

‘s Middags hebben we met elkaar een wandeling gemaakt buiten de missiepost. Dan pas wordt 
je echt geconfronteerd met de intense armoede die hier is           

Wel was het heel lief dat tientallen kinderen uit hun hutjes kwamen om met ons mee te 
wandelen en daarna met ons te spelen      

In de avond mochten we heerlijk eten (wat trouwens 
wel heel dubbel voelt omdat de mensen hier naast 
ons ontzettend honger leiden) en kon daarna 
iedereen even doen waar die zin in had. We zijn 
allemaal erg moe aan het einde van de dag; 
waarschijnlijk door alle indrukken die we moeten 
verwerken, maar we slapen erg lekker        

29-07-2024 

Deze dag           . Vanochtend kregen we als eerst al een heerlijke verrassing. Pannenkoeken bij het 
ontbijt! Daarna mochten we in verschillende groepjes aan de slag op de missie. Het grootste 
deel van onze mannen gingen op stap naar Mazabuka, waar ze de koffers op gingen halen en 
boodschappen gingen doen. De anderen werden verdeeld over de pre-school, het ziekenhuis en 
de kerk, om de koffers met spullen voor op en rondom de missie uit te zoeken. Zie hiervoor al 
deze foto’s!         



Ook zijn de eerste wasjes gedaan. Ideaal dat deze al binnen twee uurtjes weer droog zijn!  

Vanmiddag ging iedereen zijn eigen weg. Een paar trokken zich terug om o.a. wat complimentjes 
te schrijven voor de slinger die we daarvoor hebben gemaakt. Aan het einde van de reis gaat 
iedereen met 21 complimenten naar huis!       

Anderen liepen mee in het ziekenhuis of de pre-school. In de kerk werden pakketten gemaakt en 
kleding uitgedeeld aan de kinderen van de orphanage. Ze waren zó ontzettend blij. Tè lief om te 
zien!            

Vanavond gaan we weer verder met het maken van de 
pakketten. Morgen gaan we ‘s ochtends langs bij de primary 
school, waarna we ‘s middags een speciale groep kids 
mogen ontvangen, daarover later meer!  

Voor nu rusten we eventjes uit, bekijken we alle beelden van 
de afgelopen dagen, spelen we met de kids en gaan we 
straks heeerlijk eten. Onze lieve koks zijn al de hele middag 
bezig om een maaltijd voor ons te bereiden. Zo ontzettend 
dankbaar!        

30-07-2024 

Wat een dag weer!! Echt elke dag is zo bijzonder en 
indrukwekkend           

Op de missie beginnen ze elke morgen om 07:15u met de 
morning devotion. Een kleine dagopening waarin er gezongen wordt, de pastor een klein stukje 
leest uit de Bijbel en bid voor de dag. Super mooi om elke dag zo te mogen beginnen met elkaar! 

In de ochtend hebben we de primary school bezocht. Hier zitten alle kinderen vanaf 6/7 jaar tot 
ongeveer 18 jaar (als ze niet eerder van school gehaald worden). De kinderen zitten met 105 
leerlingen in één kleine klas, heel triest. Maar dat wij even langskwamen leken de kinderen erg 
gezellig te vinden        

Ook kwam er vandaag een groep mensen naar de missiepost die al hun hele leven leiden aan 
HIV. Ons werd gevraagd deze mensen te bemoedigen. Dat was best een grote opgave, want wat 
zeg je tegen zulke mensen als ‘rijke westerling’?! Maar we mochten voor hun zingen, hebben 
kleding uitgedeeld en hun een Bijbeltekst meegegeven in Tonga  

Vandaag hebben we de kinderen op de kleuterschool ook een nieuw spel aangeleerd: 
Stoelendans. Het was GE-WEL-DIG      

De kinderen waren zo enthousiast en juf Hilda was helemaal blij met een nieuw spelletje voor de 
kinderen. Ik zal het filmpje ervan delen              

Vanavond verder niks op de planning, dus tijd om complimentjes te schrijven aan elkaar. We 
hebben een slinger opgehangen met enveloppen met namen waarin je een complimentje voor 
iemand kan doen. En we doen nog heerlijk wat spelletjes      

31-07-2024 

Vanochtend nog even een (kleine) update van gisteren, want wat is er veel gedaan!! 



In de ochtend zijn twee groepen voedselpakketten wezen 

uitdelen aan arme gezinnen in de omgeving van de 

missie. De adressen hadden we gekregen van de kerk. Zo 

bijzonder om dit te mogen doen! Mensen ontvingen ons 

zo dankbaar en zeiden dat hun gebeden verhoord 

werden. Wel moeilijk om te zien in wat voor 

omstandigheden deze mensen leven           

In de middag is een groep begonnen aan een 

muurschildering in het weeshuis. Echt super leuk om te 

doen en het wordt al erg gezellig!! Daarnaast namen 

anderen even hun rust of gingen spelen met de kinderen.  

Gisteren was ook een hele feestelijke dag, want Alieke was jarig              

Het was zooo lief; in de avond kwamen alle weeskinderen naar ons huisje om voor Alieke te 

zingen en ze hadden een verjaardagstaart meegebracht. De kinderen kwamen in hun nieuwe 

pyjama’s en zongen voor haar. Daarna hebben we met z’n alle een stukje taart op          

Voor Alieke was het de beste verjaardag die ze zich maar had kunnen wensen!! 

Sinds gisteravond zijn we voor het eerst ook met een paar mensen van onze groep 

samengekomen om met elkaar te bidden en danken voor de dag, ontzettend waardevol                     

Verder een hele fijne avond met elkaar voor Aliekes verjaardag en zocht iedereen ook weer 

op tijd z’n bed op      

01-08-2024 

Donderdag alweer…een week geleden vertrokken we vandaag vanuit Nederland. Het is mooi 

om te zien hoe snel we ons hier thuis zijn gaan voelen!  

Vanochtend zijn een paar uit de groep gestart met de morning devotion in de kerk. Na het 

ontbijt zijn de jongens boodschappen gaan doen in de dichtstbijzijnde stad, Mazabuka. De 

anderen hebben zich verdeeld over de missie voor het werk: Het laboratorium, het 

kleuterschooltje, verder aan de muurschildering in het weeshuis of meehelpen in het 

ziekenhuis. De muurschildering wordt erg leuk en de kinderen staan om de hoek al mee te 

genieten      

Vanmiddag zijn we gaan zingen in de binnentuin van het ziekenhuis, super mooi om te doen! 

Al snel kwamen er veel kinderen bij om mee te zingen.  

Ook mochten we als groep nog koolplantjes poten in de tuin           

Vooral de lokale mensen vonden het erg leuk om ons zo bezig te zien       

Vanavond mochten we met een groepje de dag afsluiten met gebed, weer heel verdiepend! 

Nog lekker een spelletje gedaan en dan nu lekker slapen        

 

 

 



02-08-2024 

Vandaag weer feest want Anouk is 18 jaar 

geworden!! Dat werd vanochtend al goed gevierd 

met zingen, cadeautjes van haar familie en er waren 

zelfs ‘oliebollen’ gebakken voor ons als ontbijt       

Maar veel tijd om verder te feesten was er niet, 

want een groep is weer op pad gegaan om 

voedselpakketten uit te delen aan arme gezinnen in 

de omgeving. De anderen die niet mee waren, zijn 

in de loop van de ochtend naar de primaryschool 

gegaan. Daar is vandaag een pilot gestart voor het uitdelen van ontbijtjes op school. Veel 

kinderen komen namelijk naar school zonder dat ze wat te eten hebben kunnen krijgen thuis. 

Puur omdat er geen eten is           

Dit zou niet mogen gebeuren! Daarom is het onze wens als groep om op deze school, vanuit 

de missiepost, een voedselproject op te starten. Het zou zo mooi zijn als we al de kinderen 

op deze school elke dag kunnen voorzien van een ontbijtje!! Dus…vanochtend hebben wij als 

groep de eerste ontbijtjes mogen uitdelen aan de kinderen. Wat was dat dankbaar werk om 

te mogen doen!                      

In de middag was het tijd voor de beautymiddag. Alle meiden van 13 jaar en ouder mochten 

langskomen om hun nagels te laten lakken, een maskertje te krijgen, hun voeten werden 

gewassen en ze konden zelfs oogschaduw krijgen. Het was een groot succes waar veel 

meiden op af kwamen      

Marjolein uit onze groep is verloskundestudent en vandaag kwam haar droom uit: Ze mocht 

meehelpen bij een bevalling! Vanavond is het kindje gezond geboren, een jongetje. Marjolein 

mocht de naam geven: Daniël.  

Iemand uit de groep heeft een ontstoken vinger en wilde toch voor de zekerheid het even 

laten controleren bij de lokale kliniek. Dat was een hele bijzondere ervaring. Eerst kwam de 

dominee even naar de vinger kijken. Toen werd ze, terwijl er eigenlijk veel wachtenden voor 

haar waren, zo meegenomen naar de dokter. Daar zat al een patiënt in de kamer,  maar zij 

mocht er even bij komen zitten        

De patiënt die daar al zat en de dokter hebben samen naar de vinger gekeken. Daarna ook 

nog de apotheker en toen mocht ze gaan. Conclusie: Elke ochtend, middag en avond 6 

tabletten slikken                

Vanavond was ook weer zo lief! De kinderen uit het weeshuis kwamen opnieuw naar ons huis 

om te zingen en taart te eten           Nu voor de verjaardag van Anouk. Het was zo’n mooi 

gezicht om te zien! Daarna was er een worshipavond in de kerk, ook erg mooi met de 

christenen hier! ‘s Avonds hebben we met elkaar nog even de verjaardag gevierd met een 

chippie en wat te drinken.  

Het was een drukke, maar ook fijne en gezellige dag                 

  



03-08-2024 

Zaterdag, een weekend dag, dus dat betekende uitslapen      

Behalve voor een paar mensen: Die gingen vroeg eruit om mee te helpen met het koken. 

Want ja, vandaag zouden we de ‘full experience’ krijgen van het Afrikaanse eten!! Dat hebben 

we geweten: Ontbijt was porridge van pindameel en een zoete aardappel. Voor de meeste 

niet echt voor herhaling vatbaar        En ook moesten alvast de kippen voor het avondeten 

geplukt worden         

Verder een hele rustige ochtend voor de meeste van de groep. Maar er zijn ook een aantal 

om 9u vertrokken naar de stad Mazabuka om daar weer eten te kopen voor de 

voedselpakketten die we hier lokaal uitdelen. Dat was een hele ervaring! Achterop de pick-up 

staan, aapjes op de weg, een overvolle Afrikaanse markt en weer zo’n andere wereld dan op 

het platteland.  

In de middag hebben we de kidsday georganiseerd 

voor alle kinderen hier. Het was super leuk en gezellig 

om dit voor de kinderen te doen en zij hebben er echt 

van genoten! Ze konden spelletjes doen, knutselen en 

schminken      

Toch zijn er ook situaties die we lastig vinden. Kinderen 

en volwassenen proberen tijdens de leuke middag 

stiekem spullen in hun zakken te steken of bedelen om 

onze sieraden. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, maar dit gedrag komt ook voort uit hun 

tekorten wat weer heel triest is           De meeste mensen zijn heel dankbaar maar er zijn er ook 

die veeleisend zijn. Hier moeten we onze weg in vinden. 

Vanavond mochten we ook weer heerlijk Afrikaans eten. De vrouwen hadden ontzettend hun 

best gedaan: Er was Nsima met bruine bonen en kleine zoute visjes. En daarnaast natuurlijke 

onze eigen geplukte kip, wat groente, en voor de Nederlanders wat aardappeltjes en rijst. 

Ohjaa, dit moest natuurlijk wel met onze handen gegeten worden              

Voor sommige was vandaag genieten; anderen kijken alweer uit naar morgen dat we weer 

‘normaal’ eten.  

Vanavond kregen we spontaan nog een lesje Freestyle dansen, erg leuk! Nu is iedereen erg 

moe en doen we nog even rustig aan    

05-08-2024 

Wat een zondag was het gisteren weer! We begonnen de dag met een typisch Zambiaanse 

kerkdienst: Veel zingen, dansen en de woorden uit de Bijbel              Ook lekker Zambiaanse tijden, 

want de dienst duurt ongeveer 2,5 uur. Ook moesten we opeens als groep naar voren komen, 

want: De freestyledans van gisteravond moest gedaan worden         zo’n andere gewoontes om 

God te dienen hebben ze hier! Ze hadden ook een christelijke uitleg bij het dansje, maar voor 

de meeste van ons voelde het toch wel vreemd om tijdens een kerkdienst te doen         



Alleen Marjolein moest de dienst missen om zelfstandig een bevalling te leiden. Bizar hoe 

snel je hier de verantwoordelijkheid al op je krijgt! Alles ging goed en het is een gezond 

jongetje: Matthew     

Na de lunch stapten we met z’n allen in twee jeeps omdat we op bezoek gingen. Niet op 

zondagmiddag bezoek bij opa en oma, maar we gingen naar de ‘chief’. Dat is het hoofd van 

een gebied in Zambia, zijn ‘kingdom’. Na een uur heen hobbelen - het uitzicht was wel echt 

prachtig - waren wij bij zijn ‘paleis’. Dat was een hele ervaring! We moesten plaatsnemen in 

een hutje en de toen beste man binnenkwam moesten wij allemaal opstaan en in dezelfde 

maat klappen. Dit was voor ons nog al lachwekkend, maar voor de Zambianen was het een 

hele serieuze zaak, dus hebben we maar hard op onze lip gebeten. Daarna moesten we ons 

om de beurten voorstellen wat ook een heel ritueel was: Opstaan, dan naam en achternaam 

noemen en dan waar je vandaan komt. Dat was uiteindelijk wel duidelijk: The Netherlands       

En als je de chief wilde aanspreken, moest je altijd beginnen met: ‘Your royal highness’       

 

Het bezoekje duurde een ongeveer een half uur waarin de chief veel vertelde over de 

armoede in het gebied en dat het werk van ons gewaardeerd werd. Dat was wel fijn! Toen 

bedacht hij nog om ons zijn nieuwe paleis te laten zien, dus wij weer drie kwartier rijden en 

kwamen we op een bouwplaats. Voelt dan toch allemaal heel raar al die traditionele 

gebruiken die er dan omheen gebeuren en ook dat hij paleizen bouwt terwijl mensen hier 

amper geld hebben voor kleding, eten en onderdak.  

De rit terug naar de missie was super mooi      de zon ging onder met een rode gloed die de 

hele lucht kleurde! Net voor het helemaal donker was, waren we terug en konden we wat 

eten en moesten we onze spullen in gaan pakken voor onze mini-vakantie naar Livingstone. 

Hier hopen we drie dagen te verblijven waarbij we de Victoriawatervallen willen bezoeken en 

op safari hopen te gaan                               



Wat was het vroeg vanochtend, 05:30u werden we wakker gemaakt omdat we vandaag op 

weg zouden gaan naar Livingstone voor een paar daagjes safari. Even met de groep 

ontspannen om straks met nieuwe moed verder te gaan aan onze taken op de missiepost. 

Met een busje hebben we de zes uur durende rit heel vlot afgelegd. Mooi om nu ook andere 

delen van het land te zien!  

De aankomst in de lodge was heel mooi maar ook heel bizar. Wat een luxe opeens! Sommige 

zijn daar echt even aan toe; anderen vinden de overgang erg groot en hebben daar wat 

moeite mee.  

Vanavond hebben we een boottocht gemaakt over de Zambezi. Dat was erg mooi met de 

zonsondergang en we zagen olifanten, nijlpaarden en aapjes! Hier hebben we erg van 

genoten        

06-08-2024 

Ook vandaag moesten we weer lekker vroeg op. Na een ontbijtje in de lodge gingen we op 

weg naar de Victoria Falls, een van de grootste watervallen ter wereld. Door de droogte was 

er alleen een stuk minder water, maar het zag er nog steeds hartstikke mooi uit! 

Na de watervallen gingen we door naar de stad om souvenirs te shoppen; wat een beleving 

was dat. We werden van de ene naar de andere souvenirzaak getrokken, maar na goed af te 

dingen zijn er leuke spulletjes kocht:) 

In de middag hadden we een heerlijke vrije 

middag die we allemaal bij het zwembad 

hebben doorgebracht. Natuurlijk hoorde 

hier ook een foto bij in de matchende 

badjassen van de lodge        

Na veel zonnen en flesjes opduiken was 

het tijd voor het avondeten, echt weer 

lokaal Zambiaans eten. Het varieerde van 

krokodil tot aan patat, maar was al met al 

best lekker. Nu gaan we vroeg naar bed om uitgerust de safari te doen morgen                                      

08-08-2024 

De wekker stond gisterochtend vroeg, want om 06:45u vertrok de bus naar Botswana voor de 

safari                       

De rit van een uurtje ging snel en ook bij de grens ging het allemaal goed! Was wel een 

ervaring: Eerst allemaal de bus uit om onze schoenen te ontsmetten, daarna weer voor ons 

paspoort en daarna nog eens om uit Zambia te gaan en weer in Botswana te komen. Zijn 

Europese grenzen opeens wel erg makkelijk        

Maar toen we dat achter de rug hadden, stonden gelijk al de safari-autootjes op ons te 

wachten. En wat was het mooi!!  

De natuur was ontzettend mooi en we mochten veel dieren zien: Olifanten, giraffen, leeuwen, 

buffels, nijlpaarden, antilopes, goeroes en zwijntjes die leken op Pumba           



Wat een prachtige schepping hebben we toch van God gekregen!  

Na de safari over het land stond de boottocht over het water gepland. We mochten varen 

over de grensrivier tussen Botswana en Namibië              ook dat was een mooie ervaring en 

konden we de krokodil nog op ons lijstje erbij schrijven.  

Helaas was voor één persoon de safari wat eerder voorbij, maar kon wel een bezoekje aan 

het ziekenhuis in Botswana op het lijstje van ervaringen erbij schrijven         Na twee dagen 

geen eten of drinken binnen te kunnen houden, begon ze - in combinatie met het warme 

weer - uit te drogen. Maar een liter vocht via het infuus deed wonderen en kon ze einde van 

de middag weer aansluiten bij de groep              

Terug naar Zambia & nog even wat eten. Dat is nog elke maaltijd een spannend moment, 

want al het eten is vooraf al geregeld en niemand weet wat we op tafel krijgen. Na een paar 

dagen al verwend te worden met rupsen, vissen die je aanstaren en hele kippen is iedereen 

het Zambiaanse eten al aardig zat aan het worden. Westerse problemen      

We zijn weer veilig terug op de missie! Vandaag een lange rit terug gemaakt, waarvan vooral 

het laatste gedeelte wat zoeken was. De chauffeur wist namelijk niet de weg naar de missie 

vanaf de verharde weg          We moeten namelijk één uur rijden over de onverharde weg vanaf 

de verharde weg.  

Toen hebben we als groep maar de weg gewezen (niet dat wij het precies wisten maar we 

moesten toch iets). Google Maps werkt hier niet heel goed, maar ons oude vertrouwde 

richtingsgevoel bracht ons nog een heel eind.  

Toen probleem twee: De bus zat vast in het zand… 

Wij allemaal de bus uit en duwen. Gelijk ook een hele groep Zambianen om de bus heen die 

hard om ons konden lachen en ook een helpende hand boden         

Het aankomen op de missie voelde echt als thuiskomen! Alle kinderen stonden ons op te 

wachten, hard te zwaaien en konden niet wachten om met ons te spelen. Ook van de 

vrouwen die hier voor ons koken kregen we allemaal een dikke knuffel          

Nog een paar daagjes hier en dan komt het einde van de reis echt al in zicht… 

10-08-2024 

Gisteren weer fijn een dag op de missie gehad! Iedereen heeft hier wel zijn draai gevonden 

en geeft zelf invulling aan de dag. Een paar gingen knutselen met de weeskinderen, anderen 

gingen actief aan de slag door het doen van onderhoudswerkzaamheden, de WiFi moest nog 

even gefixt worden en het was vandaag de laatste dag dat meegeholpen kon worden op de 

school. Nu hebben allen kinderen vakantie              

In de middag is een deel van de groep naar een plaatselijk voetbaltoernooi geweest! Dat was 

een hele belevenis: Koeien en kippen op het veld, discussie over spelers en een mooie rit!                        



Einde van de middag mochten we nog een 

Bijbelstudie met elkaar doen over het thema ‘Leven 

vanuit dankbaarheid’                     Dat is een hele Bijbelse 

levenshouding en zeker iets wat we kunnen leren van 

de mensen hier! 

Deze morgen zijn er een paar uit de groep opnieuw 

naar de stad Mazabuka gegaan om inkopen te doen 

voor de voedselpakketten die wij maken en uitdelen. 

De ruim 40 pakketten die we vorige week hebben 

gemaakt, zijn door de kerk uitgedeeld toen wij op 

vakantie waren in Livingstone. Super mooi om te zien 

dat de lokale mensen dit project zelf oppakken!                    

Daarnaast is er vandaag ook weer met verf aan de slag gegaan, zodat voortaan ook 

onbekende chauffeurs de missiepost kunnen vinden. Zie de ‘before/after’ foto        

Daarnaast is er weer vol op met de kinderen gespeeld, aan de WiFi gewerkt om alle laatste 

dingetjes nog in orde te krijgen voor we terugreizen naar Nederland en mocht Marjolein - dit 

keer met hulp van twee groepsgenoten - weer twee bevallingen leiden. Er mochten 2 

gezonde meisjes ter wereld komen                        

Vanavond hebben we nog een gamenight georganiseerd voor de mensen van de missiepost. 

Super gezellig om de mensen van de missie nu ook op een andere manier te leren kennen! 

We speelden eerst een pubquiz en daarna een ronde bingo. De typisch Nederlandse prijsjes 

zoals stroopwafels, pepermunt en drop vielen goed in de smaak      

11-08-2024 

Onze laatste Afrikaanse zondag! Super mooi om hier nog een dienst mee te mogen maken 

en van deze mensen afscheid te nemen            

Het is dubbel om hier nu bijna weg te gaan: Aan de ene kant verlangen veel terug naar hun 

familie, hun vrienden en het ‘normale’ eigen leven in Nederland. Aan de andere kant gaan we 

ook de lieve mensen, de mooie omgeving, het rustige ritme en de gezelligheid van elkaar als 

groep missen… 

Na dienst hebben we nog tasjes met kleding mogen uitdelen aan veel gemeenteleden. De 

kleding hadden we gesorteerd op maat en geslacht en daarvan setjes gemaakt. De mensen 

kijken zo uit naar die kleding!  

Vanmiddag hebben we in groepjes nagedacht over de dingen die wij deze reis geleerd 

hebben en mee willen nemen naar Nederland. Vele noemen daarin dat het opvalt dat de 

mensen hier zo dankbaar zijn in zulke moeilijke omstandigheden. Daar kunnen wij echt nog 

veel van leren                     

Vanavond mochten veel van ons de prachtige zonsondergang bewonderen        

Degene die het niet konden meemaken, waren druk op de moeder/kindafdeling in de kliniek, 

want er zijn opnieuw twee vrouwen die vandaag gaan bevallen (als het geen nachtwerk 

wordt      ) 



13-08-2024 

Gisteren onze allerlaatste dag op de missie!! En wat is er nog veel gedaan           

In de ochtend zijn er aan 20 families voedselpakketten uitgedeeld. Zo bijzonder en 

onwerkelijk om deze mensen te spreken en te zien waar zij wonen! We zijn heel dankbaar dat 

dit project niet is afgelopen wanneer wij de missie verlaten. De kerk zal doorgaan met het 

uitdelen van deze pakketten door het geld dat ze ontvangen vanuit de FCMH. Verder is er 

volop met de kinderen gespeeld, zijn er nog veel 

laatste complimentjes geschreven voor in de 

enveloppes en hebben we in de middag met een 

groep Zambiaanse jongens gevoetbald op een veld 

buiten de missie. Dat was erg gezellig!  

Vanaf daar mochten we weer een prachtige sunset 

aanschouwen        

De lieve vrouwen die elke avond voor ons koken, hadden gisteravond ook groots uitgepakt! 

De tafels moesten naar buiten en daar zaten we met de hele groep in het donker…bijna nog 

een uur lang te wachten       Maar toen kwam het eten hoor: Met minstens 10 verschillende 

gerechten op tafel was er volop keuze en eten in overvloed!! Zo’n bizar contrast met de 

mensen die een paar (kilo)meter verderop wonen en een voedselpakket nodig hebben om te 

overleven. We mogen zo dankbaar zijn voor onze zegeningen                     

Na het eten zijn er nog wat spelletjes gedaan, koffers ingepakt en zijn er een paar getuigen 

geweest van een onwijs mooie bevalling van een gezond meisje     

Vandaag nemen we afscheid van alle lieve mensen en kinderen & reizen we om 11u terug 

richting de hoofdstad Lusaka om vanavond rond 21:30u op te stijgen     

Vanochtend begon het afscheid nemen echt! Dat was moeilijk en voor veel lastig om het 

droog te houden            

Na veel knuffels en lieve woorden stond de bus klaar om ons terug te brengen. Na een lange 

dag reizen zijn we veilig op de luchthaven aangekomen, vergezeld door onze vrienden van 

de missie. We gaan dit mooie land en de mensen onwijs missen! 

 

14-08-2024 

Veilig geland in Qatar                      



We zijn nog maar één zee van jullie verwijderd!               Zojuist zijn we veilig geland in Londen, 

nog één korte vlucht en dan hopen we rond 18:30u veilig op Hollandse bodem te staan. Het 

is weer een lange, vermoeiende reis voor velen - sommige zijn ook een beetje ziekjes 

geworden - maar het gaat wel voorspoedig. Daar zijn we dankbaar voor  

Wij zijn vanavond veilig en volgens planning terug gekomen in ons vertrouwde kikkerlandje  

🇳🇱. 

Daar werden we opgewacht door zoveel lieve 

vrienden en familie, onwijs lief en gezellig! Even wat 

onduidelijkheid, want de aankomsthal was verkeerd 

op de borden gezet, waardoor veel familie en 

vrienden verkeerd stonden en wij even moesten 

zoeken om hen weer fijn in de armen te kunnen 

sluiten       

En toen ook het afscheid van elkaar als groep! Dat was moeilijk, maar ook een heel goed 

teken, want we hebben zo’n mooie, bijzondere tijd met elkaar gehad en het echt goed gehad 

met elkaar als groep  

 


