
  
 

 

 
 

  
  

   
 

  
  

 Beste supporter van FCMH, 
  
Bedankt voor uw interesse in het werk van FCM Holland! Afgelopen maanden 
hebben wij weer veel mooie projecten gehad en wij willen graag een aantal 
bijzondere momenten uitlichten. Bent u benieuwd naar de reis van Wout & 
Henny of de opbrengst van de ichthusmarkt? Lees dan vooral verder! 
  
  

 

   
 

  
  

  
  



   
 

 
 

Ichthusmarkt 
 

 

   

 

  
Zaterdag 25 mei waren velen vroeg uit de veren voor de jaarlijkse Ichthusmarkt. 
Door de commissie was aan onze groep jongeren gevraagd om het kinderplein 
te organiseren. Een deel van de opbrengst zou voor de diaconale jongerenreis 
naar de Family in Christ Mission in Zambia zijn en ten goede komen aan 
diaconale activiteiten vanuit de kerk op de missie. 
Het springkussen was besteld, de spelletjes bedacht, de schmink- en 
knutselspullen in de aanslag. Wat hebben we gebeden om ‘goed weer’.  En dan 
loopt het toch anders. Ik vind het mooi om te ervaren dat God de dingen op Zijn 
tijd en Zijn manier doet. Zegenend. 
  
Het regende een groot deel van de dag, maar de spullen – en wij niet te 
vergeten – stonden droog. Grote drukte bleef uit, maar een gestage stroom 
bezoekers vond zijn weg naar de Ichthuskerk.  Een paar spelletjes vielen 
letterlijk en figuurlijk in het water, maar bij de andere kinderactiviteiten waren 
daardoor handen genoeg om gezichtjes te schminken en te helpen knutselen, 
grabbelen en springen.  Mooie rijen goed gevulde kramen staken opvallend en 
vrolijk af tegen de donkergrijze lucht.  Even kwam de zon door en mensen 
genoten van heerlijke baksels en elkaars gezelschap. En ook voor ons werd 
goed gezorgd door het horecateam. 
  
Zaterdag 25 mei waren velen vroeg uit de veren voor de jaarlijkse Ichthusmarkt. 
Door de commissie was aan onze groep jongeren gevraagd om het kinderplein  



   
 

 
 

Zaterdag 25 mei waren velen vroeg uit de veren voor de jaarlijkse Ichthusmarkt. 

Door de commissie was aan onze groep jongeren gevraagd om het kinderplein 

te organiseren. Een deel van de opbrengst zou voor de diaconale jongerenreis 

naar de Family in Christ Mission in Zambia zijn en ten goede komen aan 

diaconale activiteiten vanuit de kerk op de missie. 
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loopt het toch anders. Ik vind het mooi om te ervaren dat God de dingen op Zijn 

tijd en Zijn manier doet. Zegenend. 

  

Het regende een groot deel van de dag, maar de spullen – en wij niet te 

vergeten – stonden droog. Grote drukte bleef uit, maar een gestage stroom 

bezoekers vond zijn weg naar de Ichthuskerk.  Een paar spelletjes vielen 

letterlijk en figuurlijk in het water, maar bij de andere kinderactiviteiten waren 

daardoor handen genoeg om gezichtjes te schminken en te helpen knutselen, 

grabbelen en springen.  Mooie rijen goed gevulde kramen staken opvallend en 

vrolijk af tegen de donkergrijze lucht.  Even kwam de zon door en mensen 

genoten van heerlijke baksels en elkaars gezelschap. En ook voor ons werd 

goed gezorgd door het horecateam. 

  

Aan de kraam die we als ‘to-the-mission-groep’ mochten inrichten spraken we 

aan de hand van foto’s over het mooie en belangrijke werk dat op de missie 

gedaan wordt en dat we als gezin afgelopen jaar met eigen ogen, oren, handen 

en harten mochten ervaren. We vertelden over de reis die we komende zomer 

met de jongeren hopen te maken naar de Family in Christ Mission. De 

neergelegde pyjamaatjes, ondergoed en dekentjes leverden voor veel kinderen 

herkenning op en vormden een mooie aanleiding om mensen uit te nodigen om 

iets hiervan voor de kinderen op en rond de missie te sponsoren.  We mochten 

zo veel mensen iets laten zien en horen van de missie en we kregen warme 

belangstelling en steun. 

  

Toen de bezoekers naar huis gingen werden de mouwen nog eens opgestroopt, 

de spullen opgeruimd, de kramen op de kar geladen en de opbrengst geteld. 

Zevenduizend euro. Onverwacht. We tellen onze zegeningen, want God is goed. 

 

  
  

 
 
 
 



   
 

 
 

Verslag van Wout & Henny in Zambia 
 

 
 

 

Bij het weeshuis worden we overrompeld door de weesjes. Ze voelen aan Henny’s armen of ze wel 
echt is. De kinderen zien er goed uit en hebben schone kleding en schoenen aan. Een deel van het 
weeshuis is gerenoveerd en er zijn tegelvloeren. Op het dak zijn zonnepanelen en een zonneboiler 
voor warm water. Al met al zijn de voorzieningen sterk verbeterd. 
  
We maken een rondgang over het hele terrein om bij te praten over alle ontwikkelingen van water en 
elektriciteit sinds ons vorige bezoek. Ik ben onder de indruk over hoe op dit gebied er heel wat 
veranderd is. Het watersysteem heeft drie nieuwe tanks op statieven gekregen, elk 5000 liter per tank. 
Verder zijn er op vier plaatsen zonneboilers opgesteld. Hierdoor is er continue warm water in het 
ziekenhuis en weeshuis, een grote verbetering. Een ander onderdeel is de installatie van 
zonnepanelen op het dak van de verlosafdeling. De installatie is voorzien van accubatterijen voor 
opslag van elektriciteit. In het hele ziekenhuis is er nu 24 uur licht in alle ruimten, onafhankelijk van het 
openbare net. Echt heel functioneel allemaal. 
  
Verder staat er een rit gepland naar twee plekken waar twee groentetuinen zijn, die zijn ontwikkeld 
door bewoners nadat bij hen vier jaar geleden een handpomp is geplaatst. Dat was een project van 
FCMH, in samenwerking met Rotaryclubs in Rotterdam Botlek en Kinderdijk. Het was mogelijk om op 
18 plekken in de community een pomp te plaatsen, wat voor bewoners een forse stap vooruit was om 
toegang te krijgen tot schoon drinkwater. De twee plekken die we vandaag bezoeken, hebben de 
pomp omgebouwd door er een elektrische pomp op zonne-energie te plaatsen en zo water te hebben 
om een forse groentetuin te hebben, waar handel mee wordt gemaakt. De tuinen zien er zeer verzorgd 
uit. Mooi om deze ontwikkelingen te zien. 
  
Ook maakten we nog een korte wandeling buiten de poort naar de Mbaya school. Deze school is in 
2009 met fondsen uit Nederland gerenoveerd en uitgebreid. Er was toen de mogelijkheid om tot Grade 
9 les te geven. Nu is dat uitgebreid tot Grade 12, waar ook examen in gedaan kan worden. De 
overheid laat daarvoor drie nieuwe klaslokalen bouwen. Er is nog een groot tekort aan huisvesting 
voor leraren. Hoe dat wordt opgepakt is nog een vraag. Wel leuk dat een aantal onderwijzers ons 
komen begroeten, omdat ze ons kennen. Bij de school is ook een sportveld waar een voetbalteam aan 
het trainen is. Als ze ons zien, komen ze direct naar ons toe om hun bal en voetbalschoenen te laten 
zien, die ze vijf jaar geleden van ons hebben gekregen en er nog blij mee zijn. 
  
Wilt u het hele verslag lezen? Dat kan hier! 

https://static.showit.co/file/8YfM3H9aQZCJUshPfpXPWw/181901/wout_en_henny_in_zambia_8_april_-_3_mei_2024.pdf


   
 

 
 

 
In j.l. april waren Henny en ik weer een viertal weken op de Missie nadat we er 4 jaar niet meer waren 
geweest. Soms is het ook wel eens goed om een poosje weg te blijven. Je ziet dat beter alle 
veranderingen, want de tijd staat niet stil, ook in Zambia niet. Ik was best onder de indruk van alle 
positieve veranderingen Het terrein zag er prachtig onderhouden uit. Het is een pluim aan het 
management waard. 
  
We hebben er een prachtige tijd gehad en we voelden blijdschap van de mensen om ons weer te zien 
na lange tijd. Ook was het mogelijk om weer een boardmeeting te houden waar ook Kamsime 
(vroegere directeur van de Missie) aanschoof. Prachtig om hem weer te zien, evenals Gracious (ook 
oud-directeur) met haar man David. Verder mooie ontmoetingen in de community. Al met al een 
prachtige ervaring met vele oude bekenden. 
 

Gebedspunt droogte 
 

In Zambia is er extreme droogte… Voor de bevolking is dit erg zwaar, omdat ze afhankelijk 
zijn van de oogst en de opbrengsten hiervan. Bid jij mee voor regen? Wij willen graag 

meeleven met onze broeders en zusters in Zambia. Elk gebed is nodig! 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

Interview met Henny 

 
 
 

1. Hoe vaak ben je inmiddels in Zambia geweest? Ik ben nu 3 keer met Wout in Zambia op de 

Missie geweest. 

2. Waar keek je het meest naar uit voor je laatste bezoek? Toch wel hoe het ging met het 

weeshuis en de weesjes die daar een plek hebben. 

3. Wat was het meest bijzondere moment voor jou tijdens jullie verblijf in Zambia? Het 

bijzondere van de laatste reis was voor mij om te zien welke positieve ontwikkelingen er waren 

op de Missie zelf maar ook voor/in de community. Dan kan ik noemen, de waterpompen in de 

community voor schoon drinkwater. Hierdoor ontstaan er op een aantal plekken tuinen met 

groente. Verder het hostel op de Missie, waar 40 slaapplekken zijn voor o.a. verpleegkundigen 

in opleiding om in het ziekenhuis stage te lopen. Dit hostel kan ook voor andere doeleinden 

worden gebruikt. De patiëntendossiers worden nu digitaal vastgelegd via laptops in elke 

afdeling, waardoor de oude schriftjes overbodig zijn geworden. Ook de zonnepanelen en 

zonneboilers zijn een flinke vooruitgang. 

4. Wat heb je geleerd van de mensen daar? Ze leven rond de Missie, ondanks de armoede, 

veel dichter met en bij God. 



   
 

 
 

5. Je bent veel met de weeskinderen bezig geweest. We weten dat je ze in je hart hebt 

gesloten. Heb je concrete gebedspunten voor de kinderen die je ons wil meegeven? Ik 

heb zo’n diep medelijden met de kids en hoop dat ze goed terecht komen. Mijn hart huilt als ik 

in de 4 weken dat wij er waren niemand heb gezien om één van de weesjes te bezoeken. De 

kinderen worden goed verzorgd, maar echte liefde is er niet zonder vader en/of moeder. 

6. Heb je nog wat toe te voegen aan bovenstaande vragen? Soms vraag ik me af of het wel 

goed is dat bezoekers komen (zoals wij uiteraard ook), die aandacht aan ze geven en weer 

weggaan. Als je die bedroefde koppies zag bij ons vertrek dan breekt mijn hart. 

 

 
 

 
 
 
 



   
 

 
 

Wilt u bijdragen aan ons werk voor Zambia? 
 

U kunt een donatie gemakkelijk overmaken via deze qr code of naar het onderstaande 
rekeningnummer: Stichting FCMH IBAN NL82 INGB 0006775158  

 

 

 
 

Bedankt voor uw betrokkenheid! 

 
Adri, Peter, Maarten, Wout, Ineke, Carla, Benthe 

 

  

  

  

Oranjestraat 38 

Alblasserdam, ZH 2952AH, Netherlands 
  

  
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

https://www.instagram.com/fcm.holland/
https://www.facebook.com/FCMHOLLAND/?locale=nl_NL

